
Toespraak Frans Weisglas voor de VVD-partijraad op zaterdag 2 oktober 2010. 

Liberale waarden zoals gelijkwaardigheid van alle mensen staan haaks op de beginselen van 

de PVV. Daarom had de VVD nooit met de PVV in zee moeten gaan.  

Een partij die stelselmatig medeburgers stigmatiseert,die tweedracht zaait in ons land,  met 

een partijleider die spreekt van kopvoddentaks, etnische registratie en een Koran verbod zou 

geen partner van de VVD moeten zijn.  

Geert Wilders heeft in de voorgestelde coalitie de touwtjes in handen. Hij zal VVD en CDA 

houden aan zijn punten in het gedoog akkoord, terwijl hij onze punten in het regeerakkoord 

niet hoeft te steunen. Als belangrijkste steunpilaar van dit kabinet kan hij zijn verwerpelijke 

opvattingen met meer gezag en legitimatie naar voren brengen, zoals al bij de presentatie 

van het regeer en gedoogakkoord  is gebleken. 

Maar het allerergste is dat de VVD dit alles gedoogt. Waar zijn onze liberale principes 

gebleven?  

Helaas heeft de VVD Tweede Kamerfractie al positief beslist. 

Mijn hoop is vandaag dan ook op het CDA gevestigd. 

In mijn eigen partij, de VVD, waar ik ruim 40 jaar lid van ben en waarvoor ik bijna 25 jaar in 

de Tweede Kamer heb mogen zitten, kan ik helaas slechts een symbolische tegenstem 

uitbrengen.  


